Weekendbrief 31/10 - 02/11

Het is weer tijd om te vertrekken op ons jaarlijks scoutsweekend! Hopelijk
schrikken jullie niet te snel, want het gaat een weekend zijn vol met spanning en
veel griezels.

Vertrek

We vertrekken allemaal samen van JK Paddenstoel (Alfons

Gossetlaan 72) , om 19u op vrijdagavond. Zorg dat je met een "
volle maag aankomt en in perfect uniform. Breng je ID-kaart mee g
en ook 40 euro om te betalen voor het weekend. Sommige

mensen zullen moeten carpoolen dus rijd niet te snel weg. Nadat J
ledereen een plaatsje heeft, vertrekken we naar Scouts Asse.

Adres: Boekfos 30a, 1730 Asse
)

Terugkomst

Bij het terug komen verwachten we dat de ouders jullie komen ophalen. Afspraak
om 11u op zondagochtend bii de lokalen van Scouts Asse. We zouden graag
willen dat iedereen weer zoveel mogelijk carpoolt.

W‘Q‘W’T‘ﬁ



Wat neem je mee?

e uniform (voor kapoenen en nieuwe leden
volstaat een das)

e verkleedkledij thema sprookjes
e kledij aangepast aan het weer
e pyjama (en je lievelingsknuffel)
e slaapzak, slaapmatje (geen veldbed)
e zaklamp

e tandenborstel, tandpasta, borstel,...
e je goed humeur :)

Wat laat je thuis?

e centjes
* gsm

e andere elektronische en kostbare spullen
e slecht humeur

De leiding kijk al uit naar het weekend, hopelijk
jullie ook!!!

Stevige linker,
de leidingsploeg



